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TE NOTEREN:  
* 31 augustus: Heemfeesten – vanaf 12u 
* 7,14,20 en 28 september tentoonstelling in het  
   documentatiecentrum – open van 14 tot 18u  
* 7 september: deelname aan de “Cultuurmarkt” 
*25 oktober  : Teerfeest - meer info in mededelingen  
  oktober.  

 

SCHENKINGEN  
* Koen Mortelmans schonk ons wenskaarten verzonden 
aan Mevr. Annie Van der Avoort die in 1996 haar 
eeuwfeest vierde. Annie werd geboren in het 
Nederlandse Amsterdam op 28/11/1896. Ze was 
gehuwd met Michael Mortelmans (vroegere postbode 
en postmeester in Wommelgem)  en overleed  op 23-
07-2000  te Deurne (Kliniek).  
* We mochten de laatste maanden verschillende 
schenkingen in ontvangst nemen. Zo ontvingen we heel 
wat documenten, boeken en artefacten verzameld door 
onze vroegere medebestuurder August Tubex.   
* Chris van Geel bezorgde ons foto’s van het oude 
kerkhof Kandonklaar, de pastorij op Kandonklaar, het 
hof Volkaerts  en ‘t Candoncske  
* Marcel De Maeyer schonk ons drie Elpees waarop 
echt Wommelgems erfgoed te horen is namelijk het 
koor “De Ortolaan” en het orkest van K. Herberger. 
* Machteld Van Moorsel schonk ons twee doosjes 
eerste generatie fietslampjes (ze lijken op geslepen 
diamantjes)  en twee blauwe hoveniersschorten van 
vóór den oorlog (van haar overgrootnonkel die bloemist 
in de Manebruggestraat was). Een mooie aanwinst voor 
het museum. 
* Etienne Swaans schonk ons een hakselmachine, 
elektrische heggenschaar, 2 slijpmolens, vijzels om 
kaders in elkaar te zetten en nog enkele stukken 
gereedschap. 
Van harte dank aan al deze schenkers! 

WAT VOORBIJ IS… 
Sint Jansfeesten -21 & 22 juni 2025 
Weer eens een héél warme editie. ’s Zaterdags steeg de 
temperatuur tot boven de dertig graden en 
zondagnamiddag schommelde het kwik rond de 28°. 
Indachtig de hitte twee jaar geleden (de koffie was toen 
niet in trek) hadden we,  onder impuls van Brigitte 
Spelters ook ijscrème voorzien, en dat was een schot in 
de roos. Maar vooraleer we zover waren was er nog iets 
anders gebeurd. Herman de Clerck had in ons werkhuis 
de oude ijscrèmekar van “Romain” zien staan. Met deze 
kar daterend uit 1935 was vroeger al eens 
geëxperimenteerd om ze terug te gebruiken. Toen 
zonder succes evenwel. 
Samen met Britt ging Herman aan het werk : de kar 
werd helemaal gereinigd, oud isolatiemateriaal 
vervangen door modern, hoogwaardig materiaal, de 
inox bakjes werden aangepast en het geheel werd 
grondig nagezien zodat ze terug toonbaar was. Een 
paardenwerk maar wel succesvol : de kar was terug 
toonbaar en, zo hoopten we, ook bruikbaar. 
 

  
 
Eerlijk gezegd we waren nogal sceptisch, maar dit 
scepticisme verdween in de hitte van ’s zaterdags. De  
ijscrème smolt niet weg maar bleef op temperatuur! 
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Een mirakel? Neen, maar wel een goede en doordachte 
actie van twee van onze leden, die hiervoor alle lof 
verdienen. Een dikke en gemeende proficiat! 
Ook dank u wel aan de leden die in het kraampje “de 
dienst” uitmaakten.  

 
Fietstocht 
Met 12 moedigen kwamen we bij elkaar op de 
Kerkplaats.  Ik schrijf bewust moedigen want de 
weersvooruitzichten voor die zondag 20 juli zagen er 
niet zo gunstig uit.  Dit zou men bij de aanblik van de 
lucht niet direct vermoed hebben maar de buienradar 
liet ons weten dat het van 15.00 tot 15.30 uur zou 
regenen. 

 
Dit bepaalde mee het verloop van onze fietstocht.  Om 
te trachten de bui voor te zijn, werd er besloten om de 
stop voor een “natje en een droogje” op de heenrit te 
schrappen.  Deze beslissing maakte dat we zonder 
regen toekwamen aan de priorij Ten Troon in 
Grobbendonk.  Daar werd een bezoek aan deze plaats 
ingelast.  De gerestaureerde ruïne van de kerk geeft je 
de mogelijkheid een voorstelling te maken van hoe het 
er in zijn hoogdagen zou kunnen hebben uitgezien.  
Verder liggen er nog wat (recentere) grafstenen met 
namen van personen die iets voor deze priorij betekend 
hebben.  Aan het einde van het bezoek begon het 
lichtjes te regenen.  De buienradar liet ons in de steek 
want het was zeker nog geen 15 uur!  We schuilden 
onder de enkele bomen die bij de kerkruïne stonden.  
Wanneer het regenen wat minderde, reden we snel 
verder naar de kinderboerderij Lenteheide gelegen 
langs de Kleine Nete.  We konden onze bestelling 
doorgeven en vonden een plaatsje in een gebouw.  Op 
die manier konden we ten minste ons “natje” op een 
droge plaats gebruiken want het was intussen flink 
beginnen regenen … 
Het hield op met regenen en dus werd er besloten om 
de terugweg aan te vatten.  Na verloop van tijd bleek 
dit toch niet de beste oplossing geweest te zijn ….  Het 
begon flink te regenen en ondanks een regenjasje of 

een zeil werden verschillende van ons nat tot op hun 
vel…. 

 
Het regende wel niet de hele terugweg maar eens nat 
maakt dat niet echt veel meer uit … 
Al bij al werd het toch een fijne en gezellige fietstocht.  
Van harte dank aan Etienne voor de voorbereiding.  Aan 
het niet al te goede weer kon hij natuurlijk ook niks 
doen …!!    

 
KOMENDE ACTIVITEITEN 
Heemfeesten – 31 augustus  
Op 31 augustus verwachten we al onze leden, 
sympathisanten, kortom iedereen(!) in “den hof” van 
ons documentatiecentrum voor onze jaarlijkse 
heemfeesten. De “poort” is open vanaf 12 uur . Vanaf 
dat uur kun je genieten van onze traditionele koude 
schotels waarvoor ge vanaf heden kunt inschrijven.  
 
Hieronder het aanbod: - grote visschotel: 25,-€, kleine 
visschotel; 17 € - grote vleesschotel: 20 € en kleine 
vleesschotel: 13€. 
U kunt u inschrijven door het vereiste bedrag te storten 
op rekening BE12 9799 5205 4092 met vermelding van 
de gewenste schotels. In de loop van de namiddag kun 
je deelnemen aan de al even traditionele volksspelen.  

 
Septembertentoonstelling  

 
De “Hoevenstraat” toen de beruchtste “slijkstraat” van 
Wommelgem 



Onze septembertentoonstelling draagt dit jaar de titel: 
”Wommelgemse straten vroeger en nu”. Ze geeft een 
overzicht hoe de Wommelgemse straten in de loop der 
jaren van uitzicht veranderden. Een tentoonstelling die 
je niet mag missen en herinneringen aan vroeger zal 
ophalen.  
 
Eerste vrijdag wandelingen september en oktober 
2025 
Op vrijdag 5 september 2025 wandelen we iets verder 
van huis en gaan we naar Oost Vlaanderen.  Deze 
wandeling brengt ons in de Kruibeekse polder tot bijna 
in Rupelmonde en aansluitend naar Kruibeke.  Omdat 
we rekening moeten houden met de vertrekuren van de 
waterbus en de veerdienst dienen we iets vroeger te 
vertrekken met bus  42a richting Berchem Station om 
07.33 uur aan de halte Dorp (Welkomstraat) (wees iets 
vroeger aan de bushalte).  We rijden tot halte Silsburg 
om daar om 07.50 uur tram 9 te nemen tot halte 
Groenplaats. Voor wandelaars die rechtstreeks naar 
Silsburg komen, is er daar een verzamelpunt.  Van de 
Groenplaats gaat het te voet tot het Steen en daar 
nemen we om 9 uur de waterbus tot Hemiksem 
(wandelaars die eventueel direct naar het Steen komen 
wordt gevraagd om dit vooraf even telefonisch te laten 
weten op nummer 0484 49 48 96).  In Hemiksem 
moeten we wachten tot 09.50 uur om de veerboot naar 
Bazel te nemen.  Om 10.00 uur start daar onze 
wandeling. Het eerste stuk is iets langer dan normaal en 
onze picknick eten we op in café Tivoli in Kruibeke.   Na 
de middag wacht ons nog een klein stukje tot de 
vertrekplaats van de waterbus in Kruibeke.  Deze brengt 
ons terug naar Antwerpen en met tram 9 tot Silsburg en 
bus 42a of 42b geraken we terug in Wommelgem. 
 
 
De oktoberwandeling vindt plaats op vrijdag 3 oktober 
2025.   
We wandelen in Malle door de bossen en komen langs 
twee kastelen. 
We vertrekken met bus 34 richting Wijnegem om 08.34 
uur aan de halte Dorp (Kaakstraat) (wees iets vroeger 
aan de bushalte).  We rijden tot halte Wijnegem Dorp 
waar we om 09.12 uur bus 40 nemen tot de halte 
Westmalle Zandstraat waar we om 08.41 uur toekomen 
om vandaar de wandeling aan te vangen.  Het gaat 
langs het kasteel van Westmalle (waar we ook even 
door het park wandelen) en langs Westmalse natuur tot 
in het centrum waar we in café Den Berg onze picknick 
aanspreken.  Na de middag gaat het richting Oostmalle 
en het park van kasteel Renesse.  Met bussen 40 en 34 
gaat het terug naar Wommelgem. 
Meebrengen:  

regenkledij, buskaart, stapschoenen, picknick, geld 
voor dranken 

De afstand is gewoonlijk ongeveer 15 km.  Als alles naar 
wens verloopt komen we ten laatste rond 17 uur terug 
in Wommelgem toe. 
Herman MEEUS : tel 0484 49 48 96 
 
Flyers met alle informatie over deze wandelingen zijn te 
bekomen aan het loket van de sportdienst in het 
Brieleke. 
 

 
Kasteel Renesse © Webside 
 

CULTUURMARKT 
Op 7 september richt onze gemeente een “Cultuurmarkt” 

in op het kerkplein. Onze kring zal er met een 

informatiestandje aanwezig zijn om promotie voor onze 

vereniging te voeren. Kom gerust eens langs want we 

voorzien ook nog een “plezante zoekopdracht”…… 

 
VAARWEL MARIE-HENRIETTE 
U weet nog wel dat we bij het herinrichten van het 
reservemagazijn in een oude kapotte wieg een 
ogenschijnlijk waardeloze pop vonden. Onderzoek door 
restaurateurs en de universiteit Antwerpen heeft 
evenwel uitgewezen dat het hier om een zeer 
waardevol object gaat dat ongeveer 175 jaar oud is en, 
het bijzonderste, het waard om te restaureren. 
Nu is dit allemaal wel mooi, maar de restauratie kan 
oplopen tot meer dan 8000 Euro enerzijds en anderzijds 
stelt zich de vraag: wat doet de kring met deze pop na 

de restauratie? 
8000 Euro investeren is voor onze heemkring te hoog 
gegrepen. En de pop, na restauratie, bewaren zoals het 
hoort daar hebben we de nodige voorzieningen niet 
voor. We hebben daarom besloten te pop, in de 
toestand zoals ze is, te schenken aan het modemuseum 
in Hasselt. Dit uiteraard op voorwaarde dat bij 
tentoonstelling steeds de vermelding “Geschonken 



door de Wommelgemse Heemkundige Kring” zal staan. 
De pop, die gekleed is zoals dat rond 1850 was, zal daar 
in eerste instantie een plaatsje krijgen in een 
tentoonstelling over de mode in de periode.  Deze 
tentoonstelling vangt aan in december 2026 en tegen 
die tijd zou de restauratie dan afgerond moeten zijn.  
Wij zoeken nog steeds verder naar de herkomst van 
deze pop en alle inlichtingen daaromtrent zijn hartelijk 
welkom.  

 
ONTSLAG 
Onverwacht en zeker na de mooie prestatie tijdens de 
Sint Jansfeesten, ontvingen we  een schrijven van 
Brigitte Spelters waarin ze ons meedeelde ontslag te 
nemen uit het bestuur. Een spijtige beslissing maar één 
die we ook respecteren. We bedanken Brigitte voor de 
drie jaar dat ze in onze kring meewerkte als bestuurslid 
en enkele zeer leuke activiteiten organiseerde.  

 
HITTEGOLVEN 
Wanneer we dit schrijven hebben we  reeds enkele 
“hittegolven” doorstaan. Gelukkig werden deze telkens 
weggeblazen door een zacht windje en bleef een 
onweer uit…. Toch deed het ons terugdenken aan een 
gebeurtenis in 1967.   

 
 
Op 25 juni trok er toen een “tornado” over het land en 
blies de kerktoren van Oostmalle letterlijk van de kaart.  
Minder bekend evenwel is dat er ook bij ons heel wat 
schade werd aangericht. Zo werd het tuinbouwbedrijf 
Maldoy-Herbosch in de Rollebeekstraat zwaar getroffen 
en omzeggens volledig vernield. De foto’s spreken voor 
zich.  

 
 

DE KRIJTER 2-3/2025 
Samen met deze Mededelingen vindt ge ook De 
Krijter in de brievenbus.  Deze keer gaat het om 
een dubbel exemplaar dat de familie De Neuf 
behandelt. Herman Meeus deed wat opzoekingen 
rond deze familie en vond genoeg materiaal om er 
twee Krijters mee te vullen.  Het leek ons beter om 
het als één geheel uit te brengen.  Veel leesplezier! 
 

FIETSEN ANNO JAREN 1920 
Sinds vorige week kon men bij de familie van Gerwen, 
Ternesselei 79 twee oude fietsen tentoongesteld zien 
staan.  Het gaat om twee fietsen uit de jaren 20 van 
vorige eeuw.  De vrouwenfiets is een Minerva.  Beiden 
hebben ze houten spatborden en de herenfiets heeft 
ook nog houten velgen.  Beide fietsen zijn te koop voor 
300 euro/stuk.   

 

 
 

Werkten mee aan dit nummer :  Bestuursorgaan, Herman 
Meeus, Gemma Sysmans 


