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TE NOTEREN:

 7 november: Lezing “Transgenders” door Britt 
           Spelters – Brieleke (zie verder in dit blad)
18 november: Teerfeest (zie verder in dit blad)

SCHENKINGEN
* Marcel De Maeyer schonk ons een diatonische 
   accordeon vervaardigd door de Belgische firma 
   “Caluwaert” uit Lichtervelde 

*  Herman  Plasmans  schonk  ons  het  houten  “straat-
naambord”  dat  de  weg  van  de  Kerkplaats  naar  het 
Godshuis sierde (WZC Sint-Jozef – Kallement ). 
*  Herman  Plasmans  schonk  ons  een  ingekaderd 
dagblad van 30 december 1988 waarin zijn vader Louis 
Plasmans,  bij  zijn  pensionering,  door  de  Gazet  van 
Antwerpen werd bedankt.  
* de familie Raymaeckers schonk ons twee bierflesjes 
met volgende opschriften:

– Brouwerij Beirens - agent J. Schoot – Wommelgem 
– Brouwerij-Brasserie - V. Goossens – Oeleghem
* W. Goosens schonk ons de verzameling eretekens 
van zijn grootvader Louis Dauwe (zie verder: een 
verhaal uit WOI).

HEEMFEEST
Ook dit  jaar  mochten  we spreken van een succesvol 
heemfeest. 't Was weer eens een prachtige zomerdag, 
daar hebben we stilaan een patent op maar toch …’t 
was  eigenlijk  te  warm.  Onder  het  lover,  waar  de 
volksspelen plaats vonden, was het dan weer heerlijk 
vertoeven.  Een  gezellige  be-doening  met  muzikale 
ondersteuning  van  het  éénmansorkest  van  Hugo 
Moeskops.  De  goed  gevulde  koude  schotels  waren 
heerlijk  en  het  pintje  bier  smaakte  nog  beter  dan 
voorheen.

Onze Volksspelen waren een echt  succes.  37  deelne-
mers aan  onze volksspelen die, zoals elk jaar, een zeke-
re  behendigheid  vroegen.  ’t  Ging er  gezellig  aan  toe 
met een gezonde dosis wedijver tussen de deelnemers
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De Uitslag:  
Eddy Smits 719p
Patricia De Cnodder 603
Tony Wouters 564
Pierre Dossin 532
Leo Kempenaers 485
Jan Jennes 479
Jozef Donckers 461
Jasper Willems 456
Willy Vollebergh 448
Rudi Vergauwen 411
Jan Geudens 408
Lucas Willems 378
Lenka Wouters 368
Christiane Wouters 344
Paulette Peeters 316
Gemma Sysmans 307
Kristel Kuypers 304
Helena Herteleer 293
Etienne Vandeventer 291
Liam De Bisson 296
Berha Adriaenssen 247
Amber Huysmans 242
Lieve Van Eester 241
Diane Covens 236
Alexia Wouters 215
Jens Van Bel 202
Veerle Weise 174
René Dockx 173
Raymond Van Holewinckel 172
Herman De Clerck 170
Louis Van Gorp 168
Vincent Willems 161
Magda Van Brabant 155
Astrid Tanghe 140
Agnes Van der Auwera 112
Raymond Van Oosterwijck    99
Annemie Meeus    82

De volksspelen bestonden uit 5 onderdelen: puddebak, 
sjoelbak, toptafel, ringwerpen en een moeilijk soort cri-
quet/poortjesspel. 
De beste scores per onderdeel: 

Puddebak: Lucas Willems met 115 punten
Sjoelbak: Jan Geudens met 44 punten 
Toptafel: Jan Geudens met 69 punten 
Ringwerpen:  Eddy Smits  en Patricia  De Cnodder  met 
625 punten 
Poortjesspel: Gemma Sysmans en Jozef Donckers had-
den 16 slagen nodig om het volledige parcours af  te 
leggen. 
Op te merken toch het hoge aantal punten dat men kon 
behalen met het ringwerpen. Dit stond niet in verhou-
ding tot de andere proeven. Een aanpassing dringt zich 
op bij de volgende uitgave. 

TENTOONSTELLING
50 JAAR St.-JANSFEESTEN
De tentoonstelling  was  een  herneming  van  deze  die 
enkele  maanden  vroeger  opgesteld  stond  in  het 
Brieleke.  We  telden  ook  minder  bezoekers  dan  de 
vorige jaren.

HARINGFESTIJN

Ter  gelegenheid  van  de  sluiting  van  de 
tentoonstelling richtte onze kring een “haringfestijn” 
in.  Het  initiatief  kwam  van  ons  bestuurslid  Britt 
Spelters en het kende een onverwacht succes. Meer 



dan vijftig inschrijvingen werden er genoteerd. En ze 
hadden  gelijk!  De  haring  met  ajuinsaus  smaakte 
overheerlijk  en zij  die kozen voor een zalmgerecht 
waren  al  even  enthousiast  over  hun  schotel.  Het 
documentatiecentrum zat afgeladen vol en door het 
goede  weer  bleven  de  “smulpapen”  ook  nog  wat 
langer napraten onder de luifel of in de leeszaal. 

Een woord van dank en een dik proficiat aan Britt en 
haar  team  die  er  voor  gezorgd  hebben  dat  het 
“haringfestijn”  een  prima  verloop  kende.  Voor 
herhaling vatbaar!

NECROLOGIE

* We vernamen het overlijden, op 11 augustus 2023, 
van  Marie-Louise  De  Cock,  weduwe  van  Juul 
Mortelmans.   Zij  werd geboren in Wommelgem op 9 
februari 1931. Marie-Louise De Cock is de moeder van 
ons lid Koen Mortelmans.   Aan de familie bieden wij 
onze deelneming aan.
Op 29 september overleed ons lid Marcel  Mampaey. 
Hij  werd geboren te Boom op 20 december 1937 en 
was  gehuwd met  José  De Cnodder.  Marcel  was  ook 
reeds jarenlang lid van onze kring en zorgde destijds 
voor de digitalisering van de dia’s van René Herman. 

TEERFEEST

Ons jaarfeest is vastgelegd op 18 november 2023 om 
18u in de foyer van het Brieleke. We nodigen al onze 
leden uit om hieraan deel te nemen en, zoals in het 
verleden, houden we de kostprijs  zo laag mogelijk. 
Op het menu staat: 
Menu 1:
- Aperitief
- Aspergeroomsoep
- Rosbief en varkensgebraad, kroketten en 
  groentekrans 
- IJs met warme krieken en slagroom

Menu 2:
- Aperitief
- Aspergeroomsoep
- Normandische tongfilets met   
  kroketten en groentekrans
- IJs met warme krieken en slagroom
Dit lekkers kost onze leden voor menu 1: 30 Euro, 
menu 2 kost u 32 Euro. 
Inschrijven  (en  betalen)  bij  onze  schatbewaarder 
Nicole  Heylen  ten  laatste  op  12  november. Niet 
vergeten uw voorkeur op te geven (Menu 1 of Menu 
2). Tel.nr.03/353.20.13  
Bankrekening: BE12 9799 5205  4092

DE ENERGIECRISIS VOORBIJ???
Stilaan  wordt  gas  en  elektriciteit  onbetaalbaar.  En 
dat geldt ook voor onze kring. Het "open" houden 
van  ons  documentatiecentrum  op  woensdagavond 
houdt  in  dat  wij  de  verwarming  reeds  in  de 
voormiddag moeten opzetten om ‘s avonds, en dit 
voor  een  toegankelijkheid  van  2  uur,  een  werk-
temperatuur van ongeveer 20° te bereiken. In feite 
onverantwoord, een hele dag verwarmen om 2 uur 
open te zijn.  Meer nog:  wij  kunnen dit  simpelweg 
niet  betalen  en  daarom  zal  in  de  wintermaanden 
meer bepaald van 15 november tot en met 13 maart 
het  documentatiecentrum  op  woensdagavond  ge-
sloten  worden  voor  het  "publiek".  Een  spijtige 
maatregel maar we kunnen niet anders. 
Anderzijds, dringend opzoekwerk kan altijd maar dan 
op afspraak (via onze voorzitter).

UIT HET LEVEN GEGREPEN...
BRITT SPELTERS

In de lente anno 2008… ”Weet je ’t al?” Als een lopend 
vuurtje  ging  er  een  nieuw  gerucht  rond  in  onze 
Wommelgemse samenleving  en raakte  de tongen los. 
“Hoe,  wat?”  “Wel   Bakker  Spelters  uit  de  Sint-
Damiaanstraat gaat er een meisje van laten maken!”. ’t 
Was een vreemd gerucht, verrassend, raar, abnormaal 
of… gewoon een onbekend iets dat werkelijkheid werd. 
Brigitte Spelters zag het levenslicht   en “den bakker” 
verdween  plotseling  van  het  toneel  in  onze 
goegemeente. 
Toeval  bestaat  niet  zegt  men  maar  14  jaar  later 
verschijnt er een onbekende dame in de Kon. Harm. De 
Verbroedering.  Ze  vergezelde  haar  vriendin  die 
muziekles kwam volgen. “Ken je me niet” vroeg ze na 
de les. Diep gezocht in het geheugen maar ze was ons 
onbekend tot…. ze haar naam zei. Toen ging er opeens 
een  lichtje  op:  “’t  was  den  bakker  potver-dorie”. Zo 
kwam Britt terug in háár gemeente waar ze meer dan 
40 jaar woonde en werkte. En ondertussen trad ze ook 
toe  tot  de  heemkundige  kring  waar  ze,  sinds  begin 
2023, deel uitmaakt van het bestuur. 



Nu  jaren  later  is  Britt  bereid  om  haar  verhaal  te 
vertellen, wat er allemaal aan voorafging en hoe het is 
om als Transgender door het leven te gaan. 
We  verwachten  onze  leden  en  sympathisanten  op 
dinsdag 7 november in het Brieleke. De deuren gaan 
open  om  18.30u  en  om  19.00  uur  vertelt  Britt  haar 
verhaal.  Inkom  7  Euro  (ter  plaatse  te  betalen),  één 
drankje inbegrepen. 

EN NOG STEEDS GESLOTEN.…

Ook het streekmuseum in Fort II is nog steeds gesloten. 
Niet omdat het te koud is maar omdat we nog steeds 
wachten op de herstelling van dak en dakgoten.  Maar 
we zijn in “blijde verwachting” daar er ons berichten 
bereikten  waaruit  blijkt  dat  men  stilaan  werk  maakt 
van de herstelling. Nu maar hopen dat deze werken zo 
snel  mogelijk  uitgevoerd  worden  zodat  we  ons 
museum kunnen herinrichten en openstellen voor  de 
bevolking.

11 NOVEMBER…. EEN VERHAAL UIT WOI

Willy  Goossens  (woonachtig  te  Wommelgem-Jef 
Somersstraat)  kleinzoon van Ludovicus Dauwe wist 
ons wat te vertellen over zijn grootvader. Een straf 
verhaal  uit  WOI  maar  ook  een  periode  waarover 
grootvader  Dauwe  liefst  niet  sprak.  Maar  soms  in 
onbewaakte ogenblikken kwamen er flarden vrij van 
gebeurtenissen uit dit donkere verleden.
Ludovicus Dauwe werd geboren te Lebbeke (O.VL) 
op 21 augustus 1889. Hij was de oudste zoon uit het 
landbouwersgezin  Jos  Dauwe-Maria  Van  Drogen-
broek. Het gezin telde twaalf kinderen (7 jongens en 
5 meisjes). Toen de oorlog in 1914 uitbrak was Louis 
25 jaar oud en werkte hij, zoals zijn jongere broers 
en zusters, in het bedrijf. Louis en vier  broers, Peter 
(23j),  Maurits  (20j),  Alfons  (18j)  en  Emiel  (15j) 
ervaarden als soldaat het oorlogsgeweld, maar hoe 
zij in het leger terecht kwamen is niet duidelijk. In de 
familie spreekt men van “vrijwillige indiensttreding”. 
Hoe dan ook de vijf broers overleefden de wereld-
brand.  Maar  niet  zonder  kleerscheuren  wat  Louis 
betreft.  Hij werd door een schrapnel geraakt in het 
been en gevangen genomen door de Duitsers. In het 
Duitse veldhospitaal kreeg hij te horen dat mogelijk 
zijn  linkerbeen diende  afgezet  te  worden.  Dat  zag 
Louis  evenwel  anders  en  hij  nam  zich  voor  een 
ontsnappingspoging te  wagen.  Wonder bij  wonder 
slaagde hij in zijn opzet, sloot zich terug aan bij het 
Belgische leger en werd er verzorgd.  Louis behield 
zijn linkerbeen en wanneer hij  hersteld was, stond 
hij terug aan het front. 
Louis  was een harde kerel,  maar toch beleefde hij 
heel zijn leven deze oorlog opnieuw in die mate zelfs 

dat  z’n  geweer  (uit  1914-18  nota  bene)  bij  hem, 
pakkens gereed, op de slaapkamer stond.
Toch sloeg het noodlot toe, hij was tegen de tachtig, 
toen  hij  toch  nog beide  benen verloor  door  ader-
verkalking. Een zware klap voor deze moedige man!

ARCHEOLOGISCHE ZONES

Dat er in een dorp zoals Wommelgem, ontstaan in de 
middeleeuwen,  heel  wat  archeologische  zones  zijn, 
hoeft u niet te verwonderen. Toch blijkt men hiervan in 
onze gemeente geen weet te hebben.  Zo bereikte ons 
een bericht over een eigenaardig bouwsel dat te zien 
was  in  de  bouwput  voor  de  appartementen  aan  de 
oostelijke  zijde  van  het  kerkplein,  vlak  naast  de 
Godshuisweg.  Bij  nader  toezien  lijkt  het  bouwsel  de 
resten te zijn van een zeer oude waterput.  We gingen 
er een foto van nemen, maar we waren nog niet klaar 
of er stond één van de grondwerkers naast ons met de 
vraag “ge gaat dat hier toch niet stilleggen, hé”.
Neen, dat lag niet in onze bedoeling maar …. het wijst 
op  iets  waar  we  ons  toch  vragen  over  stellen.   We 
mogen  er  gerust  van  uitgaan  dat  het  centrum  van 
Wommelgem,  door  de  ouderdom  van  de  gemeente, 
archeologisch zeer interessant is.  We vragen ons dan 
ook af of er bij het afleveren van de bouwvergunning 
een voorafgaand archeologisch onderzoek is geweest. 
Gezien  de  uitspraak  van  de  grondwerker  mogen  we 
hier ten sterkste aan twijfelen.

Werkten mee aan dit nummer: 
Bestuursorgaan, Herman Meeus 


