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TE NOTEREN:  

03 september : Heemfeesten 11u – zie verder in dit 
                            blad
10-16 september: Tentoonstelling 50 jaar Sint-                  

Jansfeesten - zie verder in dit bad
24 september: Sluiting tentoonstelling – Haringfeest 

Zie verder in dit blad.
07 november : Lezing door B.Spelters –“Transgenders”

Meer info in mededelingen oktober
18 november : Teerfeest. Meer info in mededelingen 

oktober

SCHENKINGEN

* Libert Fabiënne schonk ons een album met de foto’s 
van de “Grote Bloemenstoet”  jaren 1953 tot 1958.
*Kristien Van Laer schonk ons uit de nalatenschap van 
haar  moeder  boeken,  missalen,  kanten  mutsen, 
flitslampjes oude fototoestellen ….

VAKANTIEGROETEN
Soms  ontvangen  we nog  “zichtkaartjes”  van  leden die 
“ergens”  van  een  welverdiende  vakantie  genieten.  Zo 
ontvingen we:

* Van Rita en Rudy Geysels een kaartje met groeten uit 
Scheffau.

* Rita  en Eddy Smits  stuurden een kaartje  met  “héél” 
warme groeten uit Mülheim an der Mosel.

WAT VOORBIJ IS

Tentoonstelling 50 jaar Sint-Jansfeesten in het Brieleke

De  fototentoonstelling  opgesteld in  de wandelgangen 
van  het  Brieleke  mocht  gezien  worden.  We  kunnen 
onmogelijk  zeggen  hoeveel  bezoekers  er  geweest  zijn 
maar  uit  commentaren  van  mensen  die  de 
tentoonstelling bezocht hebben mogen we afleiden dat 
het  de moeite  was  en dat  er  bij  het  bekijken  van  de 
foto’s heel wat herinneringen werden opgehaald.  Een 
geslaagd initiatief!

50ste SINT-JANSFEESTEN
 
Vorige  editie  dienden  we  noodgedwongen  verstek  te 
geven, maar dit jaar waren we er terug bij! Daar femma, 
die de koffiekraam uitbaatte,  afhaakte was de weg vrij 
om deze kraam  over te nemen.  Een pak minder werk 
tegenover vroeger  met de biertent en heel wat rustiger. 
Pech hadden we wel,  het  was twee dagen  schitterend 
warm weer  en  dan  wordt  er  minder  koffie  gedronken. 
Maar  toch,  we  waren tevreden over  deze  deelname en 
maakten  al  plannen  voor  volgend  jaar  waar  we  gaan 
inzetten  op  een  betere  zichtbaarheid  en  mogelijk 
uitbreiding van het “ koffie aanbod”.
Een  bijzondere  dank  aan  alle  medewerkers(sters).  We 
hopen ook volgend jaar op jullie te kunnen rekenen en 
een dik proficiat voor Britt Spelters en Rita De Hert voor 
de inrichting van de kraam en het samenstellen van het 
aanbod. 

Wommelgemse Heemkundige
Kring “De Kaeck” Vzw

http://www.dekaeck.be/


DAGFIETSTOCHT 

Na enkele te warme weken werd de fietstocht uiteindelijk 
afgelast omwille van dreigende regenbuien. Zo snel kan 
het  in dit  landje veranderen.  Toch waren er  een vijftal 
dapperen die de dreiging wensten te trotseren en starten 
zij met de fiets richting Nijlen. De weergoden waren mild 

voor  deze  moedigen want,  na  een  kleine  omzwerving, 
bereikten zij droog restaurant Het Wit Huys waar de tafel 
voor ons gedekt stond. In een gezellig kader genoten we 
van de heerlijk bereide vis of vleesschotel, voorzien van 
de  nodige  groentjes  en  prima aardappelkroketjes.  Een-
maal  de  innerlijke  mens  versterkt  stapten  we  naar  het 
Nijlense Diamantmuseum gelegen op wandelafstand.

Een enthousiaste dame/gids vertelde ons van naaldje tot 
draadje hoe “het steentje” van een zwarte koolstof tot een 
blinkend  juweel  groeit.  Verbazend  echter  hoe  een 
industrie  die  in  een  groot  deel  van  de  Kempen  werk 
verschafte  nu  praktisch  volledig  verdwenen  is.  Na  de 
technische uiteenzetting volgde een stukje praktijk. Een 
gepensioneerd diamantslijper met 44 jaren dienst gaf een 
demonstratie met de nodige uitleg hoe je een steentje zijn 
57  vlakken  bezorgt.  Het  kwam  zelfs  zo  ver  dat  er 
kandidaten  waren  om  het  ook  eens  te  proberen.  Een 
geslaagde  uitstap,  spijtig  van  het  weer,  met  een  prima 
restaurant  en  een  interessant  bezoek,  waarvan  onze 
deelnemers hebben genoten.

KOMENDE ACTIVITEITEN

Heemfeesten – 3 september 
Op  3  september  verwachten  we  al  onze  leden, 
sympathisanten,  kortom iedereen in  “den hof”  van ons 
documentatiecentrum voor  onze  jaarlijkse  heemfeesten. 
De “poort” is open vanaf 12 uur. Vanaf dat uur kun je 
genieten van onze traditionele koude schotels waarvoor je 
vanaf heden kunt inschrijven. Hieronder het aanbod: 
-Een grote visschotel: 20 €, kleine visschotel; 15 €
-Een grote vleesschotel: 18 € en kleine vleesschotel:12 € 
U kunt u inschrijven door het vereiste bedrag te storten 
op rekening BE12 9799 5205  4092 met vermelding van 
de gewenste schotels. 
In de loop van de namiddag kun je deelnemen aan de al 
even traditionele volksspelen. 

Septembertentoonstelling

Niet iedereen passeert “zomaar” in het Brieleke om even 
naar de tentoonstelling te gaan kijken.  Daarom denken 
we  dat  het  nuttig  is  de  tentoonstelling  “50  jaar  Sint- 
Jansfeesten” op te stellen in het documentatie centrum en 
ze toegankelijk te maken voor leden (en niet leden). De 
tentoonstelling zal toegankelijk zijn op 3 september (van 
12u tot 18u) en op 10 en 16 september tussen 14 en 18 
uur.  De  laatste  openingsdag is  24  september  eveneens 



van 14.00 tot 18.00 uur. En we maken er een spetterende 
sluitingsdag van…..

Haringfestijn
We sluiten  de tentoonstelling  met  een haringfestijn.  Je 
kunt die dag tussen 14.00 en 18.00 u komen smullen van 
een  heerlijke  bakharing  met  brood en  een  heerlijk  fris 
slaatje. Ons aanbod: 
- een haringschotel (met brood): 12,- € p.p.
- glaasje Cava gevolgd door een haringschotel: 15,-€ p.p.
- glaasje Cava, haringschotel en een heerlijk nagerecht: 
18,-€.p.p.
Om van deze namiddag te genieten is vooraf inschrijven, 
en dit  vóór maandag 18 september, noodzakelijk.
U  doet  dit  via  overschrijving  op  onze  bankrekening: 
BE12  9799  5205   4092   met  vermelding  van  het 
gewenste.  Uiteraard  is  iedereen  welkom  op  deze 
bijzondere sluitingsdag.

EEN NIEUWE UITGAVE…..

Reeds  in  onze  vorige 
mededelingen  hebben 
we  een  nieuw  boek, 
uitgegeven  door  onze 
kring,  aangekondigd. 
Ter  gelegenheid  van 
het  125  jarig  bestaan 
van  de  Koninklijke 
Harmonie  “De 
Verbroedering” 
beschrijft  Eddy  Smits, 
in  twaalf  tijd 
gerelateerde 
hoofdstukken,  het  wel 
en  wee  in  deze 
vereniging.  In  zijn 
voorwoord schrijft hij: 
“….Ook  de  ge-

schiedenis  van  de  Koninklijke  Harmonie  De  
Verbroedering is een geschiedenis waar de kleine dingen  
soms  een  grote  impact  hebben  op  de  plaatselijke  
samenleving.  Ontdekken hoe in het  kleine Wommelgem  
van  weleer  er  toch  een  onderscheid  was  tussen  de  
inwoners. Ontdekken hoe het komt dat een heemkundige  
ooit  zei  dat  “zelfs  de  ouderen  uit  Oemelegoem  niet  
wisten  hoe  dat  nu  juist  in  elkaar  zat  met  die  
Wommelgemse veloclubs”. Een boeiend verhaal waarin  
een rode draad zit die zelfs tot op heden voelbaar is in de  
samenleving.
Ik  heb  getracht  een  geschiedenis  te  schrijven  van  de  
muzikant,  drummer en majorette  in een vereniging die  
duidelijk mee evolueerde met haar tijd. Het was evenmin  
mijn  bedoeling  om een  opsomming  van  bestuursleden,  
voorzitters, secretarissen enz. neer te schrijven maar de  
mensen die toch iets meer betekenden voor de vereniging  
zowel  bestuursleden  als  muzikanten  wou  ik  niet  
onvermeld  te  laten.  En  dan  heb  je  mogelijk  een  
probleem: soms zie je eens iemand over het hoofd. Het  

zal  ook  mij  in  deze  geschiedenis  wel  overkomen  zijn.  
Hiervoor wil ik mij dan ook verontschuldigen….” 

Het boek is verschenen op 1 juli, de stichtings-datum van 
de Koninklijke Harmonie.  Het omvat 144 bladzijden en 
is verlucht  met toepasselijke foto’s. Het boek is gedrukt 
op papier (Silk) van 135 gram en heeft een hard cover.

Het  boek  kost  25,-  Euro  en  is  verkrijgbaar  bij  de 
Heemkundige  kring.  Een  eerste  bestelling  van  50 
exemplaren is reeds uitverkocht.  We leggen een nieuwe 
inschrijvingslijst  klaar  voor  de leden die  zich  dit  boek 
willen  aanschaffen.  We  laten  het  drukken  vanaf  5 
exemplaren.  Inschrijven  bij  de  voorzitter:  Eddy  Smits, 
Schaarbosstraat  10,  Wommelgem   of  e-mail  : 
eduard.smits@skynet.be. 

WOMMELGEM SPORTKRING

Uit het  archief  van onze oud voorzitter  Frans  Goris(†) 
ontvingen  we  een  foto  van  een  ons  onbekende 
voetbalploeg……

Frans  heeft   er  de  namen  aan  toegevoegd  (en  tussen 
haakjes de “bijnaam” van deze persoon):
Staande van links naar rechts : Sooike Vinck(Plaske), 
Marcel Joris, Eduard Mertens, Modest Vinck, Jan Thyes,
Lois Peeters, Charel Hermans(Den Tosk), Staf Driessens, 
Fonne  Verdonck,  Louis  Van  Uffelen(?),  Suske  -
bigenaamd “De  Geit”  (verbleef  bij  kolenhandelaar  Pol 
Wouters en was werkzaam op de brouwerij, Onbekend,  
Marus Vinck, Staf Anthonis(Wieteke Wis), Pake Vinck, 
Louis Brouwers.
Middenrij van links naar rechts: 
Flor  Mertens  (Rammel),  Willem  Brouwers  (neef  van 
Louis Brouwers, Gust Mertens
Onderste rij van links naar rechts:
Jos  Schalbroeckx,  Valckx(?),  Pol  Verhaegen,  Chel 
Brouwers, Juul Bellens(?)
Frans Goris vermeldt ook nog dat Eduard, Flor en Gust 
Mertens broers waren.

Op het plakkaatje vooraan op de foto staat geschreven 
“Wommelghem  Sportkring”.  Deze  voetbalploeg  zou 
gespeeld hebben op een terrein gelegen op het  huidige 
Brieleke.  Kan  iemand  ons  meer  informatie  over  deze 
ploeg bezorgen?

mailto:eduard.smit@skynet.be


IN ANTWERPEN (EN DE KEMPEN) 
VIERT MEN MOEDERDAG OP 15 
AUGUSTUS

En daarmee zijn ze de enigen in héél de wereld die dat op 
die dag doen…..
Eigenlijk is “Moederdag” overgewaaid uit de Verenigde 
Staten. In 1870 startte ene J.W.Howe een campagne voor 
Moederdag.  Hij  zag  de  “moeder”  als  symbool  voor 
pacifisme en verdraagzaamheid maar het initiatief kende 
geen succes. Meer dan dertig jaar later, in 1907 in West 
Virginia, nam  Anna Marie Jarvis het idee terug op maar 
het werd nu een dag van “waardering” voor  de vrouwen 
die moeder waren. Zo ging in 1908 de eerste Moederdag 
van start in West-Virginia. Het gebruik deinde uit naar de 
andere  staten  van  Amerika  en  in  1914  besloot  de 
Amerikaanse president  Wilson om elke tweede zondag 
van mei een nieuwe nationale feestdag, Mother’s Day, in 
te voeren. Vanuit Amerika  verspreide “Mother’s Day” 
zich, sinds de jaren 1920,  over de rest van de Westerse 
wereld.  Maar…  In  Antwerpen  waren  ze  er  in  de 
beginjaren 20ste eeuw wat vroeger bij  want zo’n tien jaar 
eerder  in  1913  had  schepen  Van  Kuyck  al  een 
“Moederdag”  geïntroduceerd.  Van Kuyck maakte zich 
zorgen  over  de modernisering  die  de  sociale  orde 
overhoop  haalde.  Hij  wilde  de  waardigheid  van  de 
familie bestendigen en doen bloeien. Volgens de schepen 
moest  de  rol  van  de  moeder  in  het  gezin  en  de 
maatschappij  opgewaardeerd  worden.  Hiervoor  riep  hij 
een speciale dag in, en die dag kon alleen op 15 augustus 
vallen: de feestdag van Maria, de Moeder Gods, sinds de 
middeleeuwen de patroonheilige van de stad, en de dag 
waarop rond de Onze Lieve Vrouw kathedraal de grote 
Maria processie uit ging.

De schepen nam de media 
ter  hand,  mobiliseerde  de 
scholen  en  richtte  zelfs 
een “propaganda comiteit” 
op  om  de  “Dag  der 
Moeders”  zo’n  groot 
mogelijke  uitstraling  te 
geven.   

Het  initiatief  kende  een 
daverend  succes.  Gestart 
in de stad breidde het zich 
later  uit  over  de  hele 
Antwerpse  provincie. 

Voor  ons  landje  is  de  “Antwerpse  Moederdag”  wel 
degelijk  de oudste  en blijven we in Antwerpen koppig 
“Moederdag” vieren op 15 augustus. De rest van het land 
doet dit op de tweede zondag van mei. 

INGEZONDEN

Herman en Agnes De Clerck bezorgden ons onderstaand 
stukje nostalgie…..

En toen hing er ne koterhaak aan de roekes!
En stond de moor met kokend water te dampen op de 
stoof.
En deed ons Moeder glycerine aan ons verhaarde billen,
En we warmde ze,
Gezeten op ne stoel, aan de stralingswarmte van de 
gloeiende stoofpot.
's Anderendaags was de pijn en miserie gedaan en 
genezen.
En werden de ringen boven de vuurgloed weggenomen,
Om er het wafelijzer in te leggen, en er wafelen mee te 
bakken.
En werd de oven met de vuurvaste ronde steen, waarop 
het brooddeeg lag, dicht bij de gloeiende stoofpot 
geschoven, om het lekkere brood te bakken.
En zorgde de kolenbak en schup ervoor dat het vuur 
bleef branden.
Die tegels, die gezelligheid, die emaille (niet e-mail!) die 
glazen steunen onder de poten...
Het enige dat je nodig had was een kolenbak en een hoop  
antraciet in de kelder.
Je kon er de kamer mee verwarmen, je kon erop koken, je  
kon iets warm houden,
Je kleren op een rek ernaast te drogen hangen...
De strijkijzers 's avonds in een handdoek wikkelen en aan  
het voeteneinde van je bed leggen terwijl de ijsbloemen 
kraakten op je raam...
We misten toen niets.
Alleen de zorgen die we zelf gecreëerd hebben door onze 
drang naar luxe en comfort!
Waar is de tijd van toen?!?!

 

Werkten mee aan dit nummer:
de Raad van Bestuur,

Herman Meeus, Gemma Sysmans

schepen Van Kuyck

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/rubrieken/binnenland/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/rubrieken/binnenland/

