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TE NOTEREN: 
 

* 24 & 25 juni: Sint Jansfeesten  zie verder in deze  

   mededelingen  

* 23 juli : Dagfietstocht-zie verder in deze  

   mededelingen  

* 3 september: Heemfeesten  

* 3, 9, 16 en 24 september: Tentoonstelling in het  

   documentatiecentrum. 

* 18 november: Teerfeest  

 

 

SCHENKINGEN  
*Hedwig Houben schonk ons vier didactische 

prentplaten uit de vroegere jongensschool. De platen 

stellen voor:  

- Zomerwerk en Zomerweelde: een julidag op ’t land 

- Aan de arbeid: Lente op de akker 

- Op de scheepstimmerwerf 

- In het bos. 

De platen zijn een mooie aanwinst voor onze 

collectie.  

*Annemie Meeus schonk ons het boek “Mijn vader 

Leopold III” 

* Maria Soffers bezorgde ons familiefoto’s, boeken, 

documenten van de Wommelgemse afdeling van de 

Boerinnenbond, een pyrograaf, … 

*Friedel Herbosch bezorgde ons oude foto’s waarop 

militairen op het Fort II een kanowedstrijd hielden. 

Eveneens foto’s van het Fort in de periode dat haar 

vader, Ward Herbosch, er nog gekazerneerd was. 

 

"OPEN KERKENDAG" 

 
De “Open Kerkendag” zal wellicht reeds voorbij zijn 

wanneer je deze mededelingen ontvangt.  Toch 

willen we even meedelen wat er tijdens de “Open 

Kerkendagen” op het programma stond. Ludgaar 

Bogaerts en Eddy Smits namen u op sleeptouw door 

de geschiedenis van de Sint-Janskapel en de folklore 

die er rond de kapel is ontstaan. Iedereen was 

welkom aan de kapel vanaf 13uur. De “vertellingen” 

vonden plaats om 13u30,14u30,15u30 en 16u30. Om 

de tijd te doden tussen de vertellingen kon je een 

frisse versnapering gebruiken aan het kraampje van 

de Heemkundige Kring.  

 

DAGFIETSTOCHT 
 
Op zondag 23 juli is er onze uitstap per fiets richting 

Kempen.  We verzamelen op de Kerkplaats en 

vertrekken te 9 uur via de Torenstraat en de Keer 

naar de Oelegemsesteenweg tot aan het Albertkanaal. 

We volgen het kanaal tot aan de sluis van Viersel en 

rijden dan rond de sluis om verder tussen kanaal en 

snelweg, tussen het resterende groen, naar de Kleine 

Nete te rijden. Deze volgen we even tot aan het 

bruggetje ter hoogte van een oud sluisje. Dit sluisje  

Slijperij Lieckens - Nijlen  

 

maakte deel uit van de Herentalsevaart in de tijd dat 

binnenscheepjes nog veel kleiner waren dan wat er 

nu rondvaart. In die tijd werden deze kleine 

binnenscheepjes getrokken door de vrouw van de 

schipper of, als het een rijke(?) schipper was, door 

Wommelgemse Heemkundige 

Kring “De Kaeck” Vzw 

 

Vzw 

mailto:eduard.smits@skynet.be
http://www.dekaeck.be/


een paard. Een onverhard pad brengt ons tot aan een 

asfaltbaantje dat ons tot Bouwel brengt, hier even 

onze aandacht op scherp wanneer we de vernieuwde 

Liersesteenweg moeten dwarsen. 

Onze tocht gaat verder met afwisselend velden, 

weiden en stroken groen links en rechts van ons. 

Langzaam naderen we onze bestemming, tenminste 

onze eetgelegenheid in Nijlen. Naar goede gewoonte 

is er keuze tussen een vlees- en een visgerecht: 

varkenshaasje met vleessaus: 25 euro, schartongetje: 

22 euro beide voorzien van aardappelkroketjes. 

Dranken niet inbegrepen.  Na de maaltijd brengen we 

een bezoek aan het Nijlense diamantmuseum. Het 

betreft hier een oude diamantslijperij die door 

vrijwilligers onderhouden en in werking gehouden 

wordt. Wij krijgen de gelegenheid een demonstratie 

bij te wonen en het museum te bezoeken. Inkom met 

demonstratie: 7 euro. Gelieve deze samen met uw 

menukeuze te storten. Na het bezoek starten we terug 

richting Wommelgem. We verlaten Nijlen via enkele 

woonstraten om uiteindelijk via de Helleweg en de 

Hemelweg de Grote Nete te bereiken.  

                    De Kleine Nete omgeving Lier 

 

Deze volgen we tot Lier om daarna via het 

Netekanaal en de Kleine Nete Emblem te bereiken 

waar nog even een stop wordt ingelast. Na een korte 

drink en/of sanitaire stop vatten we de laatste 

kilometers aan om omstreeks 18.00 uur terug in 

Wommelgem aan te komen.  

Inschrijven uiterlijk tot 15 juli en betalen met 

vermelding van de gewenste schotel op het 

gekende adres: 

WHK De Kaeck: BE12 9799 5205 4092 

 

50ste SINT JANSFEESTEN  
’t Zal dan toch lukken om 50 jaar Sint-Jansfeesten in 

te richten ook al is onze  kring niet meer de 

organisator en “duivel-doet-al” op deze feesten. Toch 

gaan we dit jaar terug deelnemen aan het volksfeest. 

Daar Femma (de vrouwengilde)  niet meer deelneemt 

komt het “koffiekraam” vrij en dat is nu juist iets 

voor ons. We gaan er voor zorgen dat er op zaterdag 

(van 16 tot 22 u) en zondag (van 11 tot 20u) een 

heerlijk tasje koffie met mogelijk een zoete 

versnapering kan gedronken en gegeten worden. 

Leden die enkele uurtjes willen helpen zijn steeds 

welkom. Laat via e-mail aan onze voorzitter 

(eduard.smits@skynet.be) of aan medebestuurster 

Britt Spelters (brigittefsp@gmail.com)  weten welke 

uren  je beschikbaar bent (liefst voor 15 juni). We 

bezorgen je dan tijdig een uurrooster waarop je kan 

zien wanneer je “van dienst” bent. Met dank voor de 

medewerking!!!  

Het Koffiekraam toen nog uitgebaat door de vrouwengilde 

 

WAT VOORBIJ IS…… 
 

*Op 16 april zat de leeszaal van ons documentatie-

centrum “stampvol”: onze “Wommelgemse 

Pannenkoek” werd er opgediend!  En het was 

smullen geblazen: een heerlijk pannenkoek rijk 

gevuld met groenten en kip en daarbij nog een glaasje 

witte wijn…Heerlijk gewoon!  Dank aan Britt 

Spelters en medewerkers! (algemene indruk: lekker 

en voor herhaling vatbaar!) 

 

 
De calvarietuin aan de Sint Pauluskerk 

 

* Op 21 april bezochten we  de 16de-eeuwse 

dominicaner kloosterkerk Sint-Paulus te Antwerpen.  
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Een bezoek dat te kaderen was in de studie die 

Herman Meeus maakt over de Heren van 

Wommelgem met name de  “Van Immerseels”.  Een 

bezoek dat ook een inleiding vormde op onze later 

geplande dagreis naar ’s Hertogenbosch  en 

Bokhoven. 

 
Bezoek aan de crypte 

 

Een deskundige gids leidde ons rond door een oude 

kloostergang voorzien van de nodige kunstwerken 

om nadien in het schip van de kerk zelf te belanden. 

De bijzondere aandacht ging naar de taferelen 

geschilderd door grote Vlaamse meesters maar 

ergens in de kerk, een beetje verborgen onder een 

tapijt, vonden we toch ook het wapen van de familie 

de Neuf terug.   Na een bezoek aan de crypte, waar 

blijkbaar nog heel wat archeologisch onderzoek bezig 

is, sloten we  de rondleiding af met een bezoek aan 

de calvarieberg. Op zich maar een raar geval maar 

met de uitleg van de gids toch enigszins begrijpbaar.   

 

*Op 13 mei brachten we een bezoek aan ’s 

Hertogenbos en Bokhoven. Vijftig deelnemers 

genoten van deze mooie uitstap naar Nederland.  

Tijdens de heen- en terugreis schotelde Herman 

Roofthooft een soort quiz voor, bestaande uit 

cryptogrammen met verscholen gemeentenamen.  

Een heerlijke reistijd doder.  

    
In ’s Hertogenbos lieten we ons de plaatselijke “bol” 

lekker smaken en werden we nadien rondgeleid in de 

stad. Spijtig dat de stad maar één gids ter beschikking 

had (de anderen hadden zich ziek gemeld..) waardoor 

het bezoek op een drafje werd afgewerkt.  Spijtig 

want we hadden toch een blik in de kathedraal willen 

werpen (we vragen ons echt af of zo’n stad geen plan 

B heeft om zulke situaties op te vangen?).  

 
Boottocht op de Binnendieze 

 

De rondvaart op de Binnendieze was gewoon heerlijk 

en meer dan zijn geld waard (deze rondvaart kan 

gerust de vergelijking met een rondvaart op de reien 

in Brugge doorstaan).  

Na het bezoek aan ’s Hertogenbosch trokken we naar 

Bokhoven voor een bezoek aan het dorpje en 

voornamelijk de graftombe van één van de heren van 

Wommelgem  Engelbert II van Immerseel en zijn 

echtgenote. Een toch wel prachtig monument staande 

in een “godvergeten” dorp. 

 

WANDELEN IN OOST-WOMMELGEM 
 

    
Onze kring verleende haar medewerking bij een door 

de milieuraad ingerichte wandeling door Oost 

Wommelgem.  Het vertrek was aan het kasteel 

Selsaeten en bracht de deelnemers naar de hoeve van 

der Beuren, de hoeve D’ekster, Pottefeir en De 

Biekens.  Op die plaatsen werd wat uitleg gegeven 

die door onze voorzitter bij mekaar gezocht was.  De 

uitleg werd o.a. verzorgd door leden van onze kring.  

Het werd een wat uit de hand gelopen evenement 

omwille van het erg groot aantal deelnemers.  Aan 

het einde der wandeling werden de deelnemers nog 

vergast op een Tipsor of een appelsapje.      

 



VERBORGEN VERLEDEN 
 

Op de Herentalsebaan tussen de huizen met nummer 

436 en  442 was er stuk grond afgeschermd door een 

dichte,  hoge haag en begroeid met struiken.  Recent 

werden de haag en struiken gerooid en kwam het 

bouwsel zoals te zien is op de foto te voorschijn.  

Eerst leek het erop dat het een stuk muur was.  

Wanneer men beter kijkt, kan men boven links en 

onder rechts een nis waarnemen.  Dit lijkt typisch 

voor een Lourdesgrot.  Meestal werd die gebouwd 

met stenen en werd er een cementbezetting op 

aangebracht om het als rotsen te doen lijken.  Hier 

werden er betonstenen gebruikt die achteraf een 

beetje ruwer werden gemaakt om ook dit rotsuitzicht 

te bekomen. 

In het huis op nummer 436 woonde vroeger de 

familie Peers.  Eduard Peers was lang burgemeester 

van Wommelgem. Wat er met het bouwsel gaat 

gebeuren is nog niet geweten.  Er werden alvast 

enkele foto’s genomen om het te vereeuwigen. 

 

 
 

ONS MUSEUM… 

OF DAT WAT ER NOG OVERBLIJFT! 
 
Toen we begin dit jaar enige signalen kregen dat men 

dan eindelijk het dak van het museum (en dus ook de 

dakgoten) zou vervangen, leefde bij ons de hoop op 

om het museum in 2024 terug te kunnen openen.  

Spijtig genoeg bleef het tot op heden bij die signalen 

en is er, tot op heden, niets concreets.  

Meer nog, we werden tot driemaal toe geconfronteerd 

met wateroverlast in het museum waardoor we het 

antieke postkantoor gedeeltelijk moesten ont-

mantelen. De kasten waren rijp voor het 

containerpark! In eerste instantie hadden we niet het 

minste idee vanwaar al dit water kwam, tot we een 

oud afvoerpijpje vonden waaruit het water omhoog 

kwam. Daar hebben we dan ten voorlopige titel een 

houten tap ingestoken.  

Tot onze verbazing stond de week nadien het 

postkantoortje weer onder water….. Ditmaal hadden 

we de oorzaak snel gevonden. Het water kwam van 

een lek in het sanitaire gedeelte waar de “overloop-

pijp” blijkbaar verstopt was.  Zo kwamen we uit op 

de afvoerbuis buiten het gebouw.   

Bij het verwijderen van een verbindingsstuk stelden 

we vast dat de afvoerbuizen volledig dichtgegroeid 

waren  met wortels van de bomen (zie foto)  

 

Onderzoek van de verdere afvoer bracht aan het licht 

dat ook die buizen gewoon dicht zitten.  We zullen 

het in de toekomst dus zonder sanitair moeten doen 

of… de gemeente zou de wildgroei aan bomen achter 

het museum moeten rooien zodat nadien het 

riolenstelsel kan hersteld worden. Maar… laat ons 

eerlijk zijn: hier hebben we niet veel hoop op. 

 

125 JAAR KONINKLIJKE HARMONIE  

“DE VERBROEDERING”  

 
Dit jaar viert de K.H. De Verbroedering haar 125

ste
 

verjaardag. Iets om toch even bij stil te staan dacht 

onze voorzitter en ook jarenlang voorzitter
1
 van de 

harmonie. Stilstaan is nu niet het juiste woord want 

hij dook de archieven in om eens uit te zoeken hoe 

dat nu juist zat met het ontstaan en verdere evolutie 

van deze vereniging.  Hij kwam tot enkele 

verrassende vaststellingen die vroegere verhalen, 

zelfs deze verschenen in ons  tijdschrift, gewoon naar 

de prullenmand verwezen.  

’t Werd tijd om dat allemaal eens “op papier” te 

zetten en zo verschijnt binnenkort het boek “125 jaar 

KHDV”. Een stukje Wommelgemse geschiedenis op 

z’n best. 

Op dit moment weten we nog niet wat de 

verkoopprijs voor het boek is. Meer hierover in onze 

mededelingen van augustus.  

____________________ 
1 Eddy Smits (° Wommelgem 22/10/1946)  was voorzitter van de 

KHDV van 1992 tot 2016.  Hij zette toen een stap terug en werd 

gewoon bestuurslid. De vereniging benoemde hem later tot 

“erevoorzitter” 

 

Werkten mee aan dit nummer :  Bestuursorgaan, 

Herman Meeus, Gemma Sysmans 

                                                 
 


